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Bij Stichting de Ezelshoeve leven we heel erg in het heden en kijken we
naar de toekomst. Zo leven wij, zo zijn wij en zo acteren wij. Wanneer
een ezel hier binnenkomt openen we een nieuw boek: ‘Jouw leven
begint hier en nu’. We kijken niet terug naar alle trauma’s of naar al het
leed dat in vorige levens plaats heeft gevonden. Vanaf nu is het goed
en gaat het goed. Zo gaan we ook om met onze vrijwilligers, stagiaires
en ‘onvrijwillige’ vrijwilligers. Het maakt niet uit wat er allemaal
verkeerd is gegaan in je leven. Hier krijg je de kans om, net als de ezels,
terug te veren naar een evenwichtige persoon en een fijn leven.
En dan nu aan ons de onmogelijke taak om terug te kijken naar een
jaar dat voorbij is gevlogen. Het jaarverslag. Maar soms is het goed om
te doen en niet voorbij te lopen aan hoogte- en dieptepunten

Een jaar van extremen

Wanneer de natuur andere 
plannen heeft.
De grootste fout die we kunnen maken is denken
dat de natuur en het klimaat een constante is. Het
is dit jaar meer dan ooit gebleken dat ook wij ons
moeten wapenen voor de veranderingen. We
hebben nog nooit zo’n droge zomer gehad en onze
sproei-installatie is onvoldoende gebleken. Een
storm uit het zuiden toonde dat stormtenten dus
niet stormbestendig zijn en een extreem natte
winter zette alle weiden wekenlang onder water.

Draineren had totaal geen zin, omdat het
grondwaterpeil net zo hoog stond als het maaiveld.
En toen kwam de vorst … maar dat was al 2024



Veel leesplezier. Kijk ook eens op www.ezelshoeve.nl

Ezels, ezels en nog eens ezels

Het hoort bij het leven, maar het blijft enorm zwaar
en moeilijk te verwerken. Met name om een dier te
verliezen waar je maandenlang voor gevochten
hebt en je telkens weer vooruitgang zag. Maar dit
jaar tekende zich ook in ‘gezonde dieren’ die toch
overleden. Verdriet? Te grote verandering?

Waar het allemaal om draait, onze eerste pijler

Uiteraard hebben we ook weer ezels doorgeplaatst
naar een nieuw liefdevol ezeladres. Soms begrijpen
mensen niet waarom wij ze doorplaatsen en
sommige oud-eigenaren hopen dat ze voor altijd bij
ons zullen blijven. Wij kijken echter naar de ezels.
Wanneer een ezel of een koppel ezels na verloop
van tijd weer helemaal in evenwicht is en zij als een
koppel in de grote kudde acteren maar niet
afhankelijk zijn van de kudde, dan is het soms beter
om ze naar een nieuw adres te brengen. Waarom?
Omdat ze daar veel meer individuele aandacht
krijgen dan wanneer ze in een grote kudde staan.
Een gezin met kinderen is bijvoorbeeld elke dag
met de ezels bezig, gaat leuke dingen met ze doen
en krijgen een heel sterke band met die ezels. Dit is
heel waardevol, zowel voor mens als voor dier.
Sommige ezels accorderen niet lekker in de kudde,
vinden geen aansluiting of hebben moeite met de
drukte van ezels, vrijwilligers en bezoekers. Ook
voor die ezels is het (soms) beter om naar een
rustig adresje te gaan.

Ook dat aantal ligt hoger dan in voorgaande jaren
en zonder een specifieke oorzaak te benoemen,
geeft dit in ieder geval aan dat we nog steeds elk
jaar aan het groeien zijn. Zolang inkomend en
uitgaand ongeveer in evenwicht blijven, voorzien
wij ook geen problemen in de opvang in 2024.

“Helaas zijn er in 2023 ook 6 ezels over de 
regenboogbrug gegaan”

We zijn in de eerste plaats een dierenwelzijns-
organisatie. De ezels staan op de eerste plaats en
daarom hebben we ook besloten om het
jaarverslag te vullen met foto’s van de ezels die dit
jaar (2023) zijn binnengekomen en die er op 31
december nog steeds stonden. Hierdoor leren jullie
de ezels wat beter kennen.

2 jaarBrahma

18 jaarJantje

“In 2023 hebben wij in het totaal 31 ezels 
en één muildier doorgeplaatst”

“Maar jullie vangen toch alleen ezels op?” hoor ik
jullie denken, maar de pony en het muildier
kwamen uit een inbeslagname mee, samen met
zeven ezels. Dit aantal is dermate hoog, hoger dan
in voorgaande jaren, dat we niet alle foto’s kunnen
plaatsen. Alleen de foto’s van de dieren die er zoals
gezegd aan het eind van het jaar nog stonden. De
volgorde doorheen het jaarverslag is willekeurig en
de leeftijd is de leeftijd op 31 december 2023.

“We hebben in 2023 in het totaal 48 ezels 
erbij gekregen, één muildier en een 
Fallabella”



www.ezelshoeve.nl

Dit jaar waren er meer maatschappelijke stages dan
in voorgaande jaren. Maar ongeacht wat voor
stage, de reacties zijn altijd bijzonder positief. Een
veelgehoord compliment is: ‘we leren hier in een
week vaak meer dan in heel onze vorige stage!’

Onze 2e pijler: Educatie

Los van het opleiden van stagiaires faciliteren wij
ook vaak in ezel-gerichte workshops voor het
verspreiden van kennis. Dit jaar waren er
eendaagse cursussen Asinotherapie, Ezeltaal en
clickertraining en hebben we de Ezellogica-dag
verzorgd. Hiervoor werken wij graag samen met
experts op elk gebied. Wij houden ons bij onze
hoofdtaak: de ezels en het runnen van de stichting.
Mocht iemand in de toekomst iets dergelijks willen
organiseren? Welkom.

Oma 

21 jaarFlubbertong

“In 2023 hebben 20 stagiaires hun stage op 
de Ezelshoeve naar tevredenheid 
volbracht”

Een stage op de 
Ezelshoeve is altijd 
geslaagd!
Wat voor stages kun je bij ons doen? In diergerichte
opleidingen kun je hier uiteraard alles leren in elk
jaargang van je opleiding. Wij voorzien in 4
stageplekken tegelijkertijd en dit kan zijn een
blokstage, lintstage, een maatschappelijke stage
en/of een onderzoeksstage. En we hebben ze in
2023 weer alle vier gehad.

18 jaarTessa

Het stageverblijf

“Alsof je in een luxe Bed & Breakfast
overnacht”

Dit schooljaar was ook het eerste jaar dat onze
B&D beschikbaar was voor stagiaires. In dit stage-
verblijf kunnen 4 stagiaires tegelijkertijd verblijven.
In 2023 heeft een stagiaire uit Limburg 10 weken

overnacht in de B&D, tijdens haar onderzoeksstage. Gedurende
die weken werkte ze ‘s ochtends bij de ezels en zat ze ‘s
middags te studeren in de B&D. Stagiaires betalen uiteraard
geen ‘commercieel’ tarief en moeten zelf voor hun eten zorgen.
Heb je interesse? Stuur een e-mail naar info@ezelshoeve.nl.

Wanneer het stageverblijf niet geboekt is dan kunnen ezelfans
het huren voor the Donkey Experience. Twee dagen ezelen
voor 2 personen met een overnachting en een ontbijt.
Uiteraard kan dit uitgebreid worden naar meer dagen en meer
personen. Hier is in 2023 veel gebruik van gemaakt en werkelijk
iedereen is laaiend enthousiast. Hoe weten we dat? Omdat
bijna iedereen opnieuw geboekt heeft voor het volgende jaar.



www.ezelshoeve.nl

En onze 3e pijler: Sociaal-Maatschappelijk

Zie jij het verschil tussen een taakgestrafte, een
vrijwilliger of een stagiaire? Wij niet!

“21 mensen hebben hun taakstraf verricht 
op de Ezelshoeve in 2023”

Natuurlijk kunnen wij dit niet eeuwig volhouden,
maar zolang de oprichters en eigenaren aan het
stuur zitten, blijven we dit doen. Uiteraard moeten
wij in de toekomst ook een aantal mensen
aannemen die de rol van voorman zullen innemen.
Hierbij moet je denken aan iemand die de
verantwoordelijkheid over de Stichting draagt, over
de dierverzorging, het gebouw en onderhoud, de
winkel, het inspelen op de spelingen van de natuur,
het sproeien van de weiden, het even halen van
zaagsel, vlas of andere dagelijkse benodigdheden.
Uiteraard moet de voorraadkast van de kantine ook
gevuld blijven. Dus iemand die niet meedraait in de
dagelijkse dierverzorging, tenzij er iemand uitvalt.

Nog steeds een 
100% vrijwilligers 
organisatie!

16 jaarAndré

Er is een ANBI lijst, waarop alle salarissen van de
directeuren van Goede Doelen te vinden zijn en die
is publiekelijk beschikbaar op internet. We kregen
laatst een telefoontje van iemand die overwoog
een legaat aan Stg. de Ezelshoeve toe te wijzen,
maar omdat onze directeur niet vermeld stond,
kwam ze verhaal halen. Nou het verhaal is
gemakkelijk: wij hebben geen betaald directeur. Wij
hebben geen vaste krachten of vergoedingen aan
bestuur. Nog steeds draaien wij volledig op
vrijwilligers en dit proberen we zo lang mogelijk vol
te houden. Dus al het geld, gaat naar de ezeltjes …

15 jaarBruno

Deze persoon zal ook het halen en brengen van
ezels voor zijn rekening nemen. Wanneer iemand
dit leest en onmiddellijk de klik heeft met de
inhoud van de job, dan mag hij of zij zich melden.

“In 2023 bestond de stichting uit 92 
vrijwilligers, waarvan 34 op vaste dagen”

Zoals bekend werken wij al 18 jaar samen met
Reclassering Nederland en hebben daar
overwegend goede ervaringen mee. Ook hier zien
we een verandering; waar we in vorige jaren veel
kandidaten hadden met 240 uur, zijn het in 2023
veelal mensen met om en nabij de 40 uur die ze
hier moeten komen vrijwilligen. Dit is vaak te kort
om mensen aan ons te binden en waar vorige jaren
meermaals taakgestraften intekenden als
vrijwilliger, is dat in 2023 niet meer gebeurd.



#LaVieEstBelle met elke dag een filmpje

18 jaarAnna

De impact van de 
(sociale) media 

Elke dag om 7h15 plaatsen we een filmpje op X,
Facebook en Instagram. De filmpjes gaan altijd over
wat er is gebeurd (in de afgelopen dagen), zijn altijd
positief van insteek en de basis boodschap is altijd
LIEFDE EN RESPECT voor mens en dier. We hadden
nooit verwacht dat onze filmpjes zo’n impact op
mensen zouden hebben. Ongelofelijke aantallen
mensen zitten werkelijk te wachten op het filmpje.
Het is een vast deel van hun dagelijkse routine
geworden, het hoogtepuntje van de dag. Wat
ongelofelijk fijn om te horen en een extra drijfveer
om er mee door te gaan. Het aantal volgers blijft
gestaag groeien en op deze manier bereiken we
steeds meer mensen. En dat is nodig want
Nederland, of beter gezegd de Nederlanders, is aan
het verharden en aan het polariseren. Dit is niet
goed en … niemand wordt er gelukkig van. La Vie
Est Belle is de boodschap, wanneer je eens alleen
naar je eigen leven kijkt en stopt overal een mening
over te hebben. Verzachten is belangrijk.

Pietertje 11 jaar

Don 18 jaar

“Exact drie jaar geleden is mijn man 
overleden en kwam ik in een dip. Jullie 
filmpjes hebben mij uit die dip getrokken”

DierenLot reclame
DierenLot had ons gevraagd om in hun reclame een
rol te spelen, hetgeen wij gedaan hebben. Dat deze
reclame zo vaak op prime time te zien zou zijn
hadden wij ook niet verwacht. We hebben veel
bezoekers mogen ontvangen die ons daar gezien
hadden en ons nog niet kenden. Dat is het succes
van samenwerking! Bedankt DierenLot!

Door de vele reacties onder onze filmpjes hebben
we geleerd om nooit de impact van positieve
berichten te onderschatten. Blijf reageren mensen,
blijf delen en hartjes geven. Des te meer mensen
bereiken we, die het misschien hard nodig hebben.

In de media



Lees meer over Poitou’s op: www.ezelshoeve.nl of volg ons op Facebook

2023: Het jaar van Diva

De impact van 
Poitou’s 
De geschiedenis van de poitou-ezel gaat terug tot in
de tijd van de Romeinen. Ze komen uit de regio
Poitou in Frankrijk, waar de naam ook vandaan
komt. Het stamboek is ontstaan in 1884.
Tegenwoordig is de poitou-ezel ook in zijn
vaderland een zeldzaam ras geworden. In 1977
waren er wereldwijd nog maar 44 poitou-ezels
over. Door het terugfokprogramma zijn er
tegenwoordig weer een paar duizend wereldwijd.

Waar Poitou Uriël in 2021 onze harten veroverde,
deed Diva in 2022 daar nog een schepje bovenop.
Wat een bijzondere ezels zijn het toch! Diva werd in
2022 al snel gevolgd door hengst Quincet en zij
waren het perfecte echtpaar. Terugkijkend heeft
Quincet een jaar mantelzorg gedaan voor Diva,
want Diva was natuurlijk niet gezond. Zij kwam hier
binnen omdat ze problemen had met haar benen
en niet zelfstandig kon opstaan. Het verbeterde
gaandeweg wel, maar het bleef haar zwakte.
Ondanks dat deed ze het fantastisch samen met
gentleman Quincet!

Karakteristieke vacht 

“Klasse A Poitou’s in een Nederlandse 
opvang zie je nergens anders!”

Zowel Diva als Quincet waren klasse A Poitou’s,
oftewel volledig raszuiver. El Niño, die halverwege
2023 kwam is een Klasse B Poitou (75%), wat wil
zeggen dat één van zijn opa’s of oma’s geen Poitou
was, wat je kunt zien aan zijn afwijkende vacht.

Wat een heerlijke tijd hebben we met haar gehad
en wat liep ze graag met Quincet op buurman’s
weide of in het bos. Ze genoot ervan en heeft
menig heuveltje op een drafje genomen.

Bijzondere band
Wederom kregen de Ezelfluisteraar en Diva een
bijzondere band. Diva had een ander karakter dan
Uriël en ze waren niet met elkaar te vergelijken.
Maar ook zij en P-P werden dikke maatjes en ze zijn
zelfs betrapt op samen slapen in de wei



Maar toen ging Diva achteruit …
2023: het jaar van Diva

Het begon ermee dat ze een maagafsluiting kreeg.
Diva liep niet genoeg vanwege slecht hoefwerk en
CPL. Hierdoor is een koliek ontstaan waardoor ze
acuut naar de Universiteitskliniek van Gent moest
voor een buikoperatie. Daar zijn echter eerlijk
gezegd de problemen ontstaan. De operatie was
goed verlopen, maar omdat ze haar daar te lang
gehouden hebben en teveel zaken geprobeerd
hebben (medicijnen, het ingipsen van haar hoef)
zijn problemen ontstaan die uiteindelijk niet meer
te verhelpen waren.

Hierdoor was ze zwaar hoefbevangen geworden en
sindsdien werd het een lijdensweg van het
uitproberen van zaken die haar konden verlichten.
Maar het werd niet beter. Ze kwam steeds
moeizamer overeind en zelfs Lola’s hulp hielp op
een gegeven moment niet meer. Ze liep nog weinig
en trouwe Quincet bleef continu aan haar zijde
Op haar laatste dagen kreeg ze wederom een
maagafsluiting. Nog een operatie kon ze niet meer
aan. Ineens moesten we in uren afscheid nemen …

We zullen Diva altijd herinneren als mevrouw Poitou, echtgenote van Quincet, zoals op de foto hieronder.
Wat een fantastische meid was ze en wat een impact heeft ze op ons gehad. Na haar overlijden hebben we
El Niño bij Quincet gezet. Wat een cadeautje is dat: ze zijn altijd samen, doen vachtverzorging en spelen.

Wilt u meer weten over de Poitou’s? Kijk op www.ezelshoeve.nl



Steeds meer vrijwilligers vertellen hun verhaal op: www.ezelshoeve.nl

Soms komen ze 
van ver

Wist je dat Franse Lea de moeder is van Liesje? En
dat Liesje en Lotje op dezelfde dag geboren zijn?
Vanaf het moment dat ze de kudde ingegaan zijn,
heeft Lotje zich afgescheiden van de anderen waar
ze al zeventien jaar bij stond. Ze werd meteen één
met de kudde die haar als vanzelfsprekend opving.

Liesje 18 jaar

Lea 24 jaar

Lotje 18 jaar

En uiteraard zijn er uitzonderingen. Een NL’s
echtpaar van in de tachtig, belde ons een aantal
jaren geleden. Hij wilde dat zijn ezels naar ons
zouden gaan omdat er in Frankrijk niet goed voor
ezels gezorgd wordt. En hoe ver is Frankrijk nou van
de NL-BE grens? Het zou pas zijn wanneer hij er
niet meer voor kon zorgen. Dat gebeurde dit jaar.
Zij bleken inderdaad in Frankrijk te wonen, om
precies te zijn in de Pyreneeën, 1400 km verderop.
We hebben er maar een ‘Roadtrip’ van gemaakt.

“Welkom Franse Lea, Liesje en Lotje!”

In de 19 jaar dat we stichting zijn hebben we ruim
500 ezels opgevangen. Mensen vragen vaak waar
die allemaal vandaan komen. Die komen allemaal
uit Nederland of Vlaanderen. Wij zijn van mening
dat problemen in ‘verre’ landen niet opgelost
worden wanneer wij ezels daar weg halen en naar
hier brengen. Je creëert alleen maar een handel en
de mensen daar schaffen gewoon weer nieuwe
ezels aan en het probleem wordt niet opgelost.
Organisaties als Brooke Hospital zijn bezig om de
problemen in die landen aan te pakken door
voorlichting en ondersteuning. Er is al ezelleed
genoeg in Nederlandstalig gebied, gezien het feit
dat we meer dan 500 ezels opgevangen hebben.



Vrijwilligen? Een dagje meedraaien? Meld je aan op www.ezelshoeve.nl

Donkey 23 jaar

El Niño 22 jaar

De rode draad van 2023

Er komen steeds 
meer bezoekers!

Dat is hetgeen dat de meeste impact gehad heeft.
Elke dag komen er weer bezoekers en wij nemen
altijd ruim de tijd om bezoekers rond te leiden en
vragen te beantwoorden. Er zijn echter dagen
geweest dat de beheerder tussen 10h00 – 16h00
niets anders heeft kunnen doen, dan bezoekers
rondleiden. Dat in combinatie met meer ezels en
meer werk heeft het echt wel regelmatig moeilijk
gemaakt, waardoor de oprichters (Jacq en P-P)
moesten voortdurend bijspringen. We zijn nu op
het punt dat we extra vrijwilligers plannen op de
zaterdagen en zondagen, puur voor de winkel en de
rondleidingen. Uiteraard is dit positief voor de
stichting, maar het vraagt wel wat van de mensen.

“In 2023 is het aantal bezoekers bijna 
verdubbeld en niet alleen in het weekend 
of in de vakanties, maar elke dag”

Het is altijd moeilijk om een rode draad doorheen
een jaar te bedenken. Er zijn zoveel hoogtepunten
en ook dieptepunten geweest die allen een impact
op ons gehad hebben.

“In 2023 is de aanwezige kudde gegroeid 
van gemiddeld 35 ezels naar gemiddeld 55 
ezels”

Dat heeft uiteraard een grote impact op ons gehad.
Dit betekent meer werk, meer weitjes
schoonmaken, meer voeding en meer kosten in het
algemeen. Het gevolg is dat er echt wel dagen zijn
geweest, waar we gewoon te weinig vrijwilligers
hadden voor het werk dat moest gebeuren. Dan
maak je keuzes en maak je iets minder schoon dan
dat je normaal zou doen. Maar is dat hetgeen dat
de grootste impact heeft gehad?

De eerste 10 minuten waren voor El Niño en toen
was Quincet het zat. Je zag hem groeien en je zag
ineens de echte hengst in hem. Hij heeft El Niño
een kwartier lang alle hoeken van de wei laten zien
en toen was er rust. Sindsdien is El Niño dé grote
vriend van Quincet en is totaal rustig geworden. Ze
spelen soms samen zoals normale ezels dat doen,
staan altijd samen en verzorgen elkaars vacht.

El Niño heeft uiteraard ook een impact op ons
gehad én op de bezoekers. Hij kwam als Poitou-
hengst hier binnen en werd meteen gecastreerd.
Hoewel hij nog nooit hengstengedrag had
vertoond, werd dat snel anders toen hij uit zijn
narcose kwam en al die merries rook.

“El Niño doet stoer, maar Quincet ís stoer”

Wat hebben we een bijzondere tijd met hem
meegemaakt toen hij eenmaal in de kudde stond.
Hij had geen idee hoe die kleine ezels speelden en
zijn manier van spelen was luid balkend achter de
kudde aanrennen. We hebben nogal eens
bezoekers moeten redden van een aanstormende
El Niño Gelukkig is er nooit iets fout gegaan,
maar wat een geweld was dat! Toen Diva overleed
kwam Quincet alleen te staan. Quincet en El Niño
hadden al vaker luid balkend bij elkaar aan de draad
gestaan, maar waren nog nooit samen geweest. P-P
heeft op een rustig moment Quincet meegenomen
naar de wei van El Niño en ze bij elkaar gezet



Wilt u weten hoe u een steentje kunt bijdragen? Kijk op www.ezelshoeve.nl

Het jaar in getallen

Wie het kleine niet eert …

Django 23 jaar

Dit gebruikt men als een grapje, maar met een kern van waarheid. Het werk dat de stichting doet en alle
kosten die dat met zich meebrengt, zijn natuurlijk niet gering. Maar aangezien wij totaal geen subsidies of
andere structurele steun ontvangen, moeten we elke euro zelf verdienen. En dit doen we voornamelijk met
onze adoptiecampagne. Met bedragen van €5 (deeladoptie) of €40 (geheeladoptie) per maand zorgt u
ervoor dat de stichting haar werk kan doen. Nu, maar ook in de toekomst.

Wat doen wij met uw donatie?

Deze stichtingen hebben in 2023 onze ingediende
projecten goedgekeurd. Hierdoor hebben we in
2023 bijna 50,000 Euro mogen ontvangen van
Fondsverstrekkende instanties. Dit heeft mede
mogelijk gemaakt dat we grotere projecten konden
uitvoeren, zoals de renovatie van de toilet en de
donkey shelters in de vier quarantaine weiden.

Van dit geld betaalden wij bijvoorbeeld:

• 52 dierenartsbezoeken
• 229 ezels bekappen
• 87 ezels naar de tandarts
• Fysiotherapie
• Röntgenwagen
• CPL therapie voor Diva
• Dagelijks drie pakken hooi
• Maandelijks een vrachtwagen stro
• Pallets vol met zakken voer
• Pallets met balen zaagsel
• Pallets met vlas
• Medicijnen, pijnstillers en wat al niet meer
• Vliegenmaskers
• Etc, etc, etc.

“Dank aan DierenLot, Het Waardig Dier, 
Stichting Neven en Nichten van Zadelhoff, 
Moyra Stava Morena en Bouwstenen voor 
Dierenwelzijn!”

In 2023 is er € 27.288 naar medische kosten gegaan
en dit zijn voornamelijk dierenartskosten, de
mobiele röngenwagen, fysiotherapeut en de
dierenkliniek (voor Diva).
Tevens is ruim € 5.000 naar de algemene werking
gegaan, waaronder tandarts en hoefsmid vallen.
Ook dekens voor de oudjes, vliegenmaskers en
dergelijke vallen hieronder.
€ 19.000 ging naar voeding. Hooi en stro zijn
uiteraard dagelijkse kosten, maar alle verschillende
vormen van muesli en slobber tellen ook op.

Chico 30 jaar



#LaVieEstBelle

Afscheid nemen

Diva

Zazou

Pepijn

Donna

Shiva



Wilt u een steentje bijdragen? Het kan via www.ezelshoeve.nl

Adopteer een ezel!
Wilt u ons helpen? 

Alles bij de Ezelshoeve draait om liefde. Liefde voor
de ezels, voor het meest fantastische en tegelijk
meest nederige dier op aarde. Onze boodschap is
telkens dezelfde: la vie est belle. Het leven is mooi.
Wanneer je achter onze boodschap staat en ons
wilt steunen, dan kun je dit het beste doen door
een ezel te adopteren. Elke ezel heeft beschermers
nodig, mensen die langskomen om speciale
aandacht te geven aan hun adoptie-ezeltje.
Uiteraard komt het geld ten goede aan alle ezels en
aan de werking van de Ezelshoeve. Wanneer uw
ezeltje komt te overlijden of doorgeplaatst wordt
naar een nieuw liefdevol ezeladres, dan krijgt u
hiervan bericht en zal uw adoptie overgezet
worden op een andere ezel, die dat nodig heeft.

28 jaarSjaakie

26 jaarAsna

Stichting de Ezelshoeve
Goorweg 3, 5111CR
Baarle-Nassau
T: +31 627 136 736
info@ezelshoeve.nl
KvK: 18077520 - RSIN: 8147.84.847
IBAN: NL88 RABO 0105 5492 15 - BIC: RABONL2U

Een adoptie is altijd minimaal voor één jaar en je kunt kiezen voor een
deeladoptie of een geheeladoptie. De bijdrage voor deeladoptie is €60,00 per
jaar of €5 per maand en de bijdrage voor de geheeladoptie is €475,00 per jaar
(of €40 per maand). Dit laatste is het gemiddelde bedrag dat een gezonde ezel
per jaar kost (aan voeding, medicatie, hoefverzorging, gebitsverzorging, ...).
Veel van onze ezels kosten meer per jaar, vanwege ouderdomsproblemen,
chronische ziektes, tandproblemen of gevolgen van zware verwaarlozing.

Alsjeblieft?

Als adoptieouder kunt u bij wijze van spreken elke
dag langskomen en hoeft u geen entree meer te
betalen. Ongeveer de helft van onze bezoekers zijn
adoptieouders en die hebben geen rondleiding
meer nodig. Die komen om hun ezeltje te knuffelen
of gaan een wandeling maken met hun adoptie-
kind (geldt niet voor elke ezel en gratis voor
geheeladopties). Vaak helpen ze dan ook mee met
bijvoorbeeld het avondritueel wat voor ons
vaak heel welkom is. Hoe dan ook: wij zijn enorm
dankbaar met elke adoptie, want dit creëert een
band tussen mens en dier en dat is belangrijk.

“Wist je dat er adoptieouders zijn die al 
zeven adoptiekinderen (ezels) hebben!”
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