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Aan het werk voor de toekomst

Hulp aan verwaarloosde ezels 
blijft nog altijd nodig.
De gespecialiseerde kennis bij ezelopvangen blijft
hard nodig. In de opleiding van dierenartsen wordt
te weinig aandacht aan ezels geschonken en vaak
kunnen wij door onze specialistische kennis en
ervaring het verschil maken in het leven van een
ezel. Hiervoor werken wij graag samen met
klinieken en dierenartsen. Ook ondersteunen wij
alle ezeleigenaren met de kennis die wij
opgebouwd hebben in de afgelopen 22 jaar,
waarvan 18 jaar als stichting. We hebben enorm
veel geleerd van de ruim 400 ezels in die tijd.

FF BIJBALKEN
2023

De stichting is opgericht in 2005 en er is geen jaar voorbij gegaan
waarin we aan het nut van ons bestaan getwijfeld hebben. Elk jaar
bewijst opnieuw de noodzaak van het bestaan van de stichting, voor
mens én dier. Daarom zijn we al een paar jaar enorm hard bezig om de
toekomst van de stichting veilig te stellen. Vorig jaar zijn we begonnen
een jaarverslag in deze vorm te maken. Een jaarverslag dat leuk is om
te lezen en waar toch alles in staat. De fysieke boekjes zijn financieel
niet rendabel, dus dit jaar digitaal. We hopen dat jullie het desondanks
weten te waarderen en we wensen jullie veel leesplezier!



Veel leesplezier. Kijk ook eens op www.ezelshoeve.nl

Educatie blijft één van de hoofdpijlers

Het laatste grote project is 
gerealiseerd: de inloopstal is verbouwd 
tot een stageverblijf en winkel.

Het was al heel lang een droom. De inloopstal,
zoals wij die noemden, was het altijd ‘net niet’. Het
was een open en versleten ruimte, waar eigenlijk
altijd rommel werd opgeslagen. Het heeft een
tijdje als hooi- en stro opslag gediend, maar dat
was niet praktisch. De karren hebben eronder
gestaan en eigenlijk alles wat droog moest staan
werd daarheen verplaatst. We moesten de schuur
leeg maken, om het asbest-dak te vervangen. En
dat was hèt moment! Leeg, schoon met nieuw dak
…

De stagiaires hebben hun eigen ingang (aan de
weg-kant) en hun eigen tuintje om lekker in de
avondzon te zitten. Verder zijn er 2 stapelbedden
en een slaapbank en is de hele B&D eigenlijk
ingericht als een luxe B&B. Ze kunnen zelf hun eten
klaarmaken in de keuken, televisiekijken via de
chromecast, er is wifi en een luxe badkamer.

Het toekomstproject: stageverblijf annex winkel

“Het was altijd supergezellig, maar dit kun 
je een toekomstig beheerder niet vragen!”

De Ezelshoeve is al sinds haar oprichting het enige
ezelbedrijf waar stagiaires kunnen overnachten.
Oftewel: stagiaires die van verder komen, kunnen
toch stage lopen bij de ezels. Echter in alle
voorgaande jaren sliepen ze bij de oprichters in
huis, aten aan hun tafel, zaten voor hun televisie.

Ondanks dat we geen fondsverstrekkende
instanties vonden die ons met dit project wilden
helpen, hebben we deze kans niet laten liggen.

En er gaat geen dag voorbij, dat we niet blij zijn met
dit besluit. Alles oogt netter, de winkel is een
succes en er is veel vraag naar de B&D om die te
huren voor een weekend. Hieronder meer hierover;

“We noemen het een ‘B&D’       : Een Bed & 
Donkeys”



www.ezelshoeve.nl

Vanaf het moment dat de verbouwing klaar was
kregen wij vragen van ‘ezelfans’ of ze die ruimte
niet konden huren voor een weekend. Zodat ze
zaterdag lekker op de hoeve konden meedraaien en
zondag bijvoorbeeld een wandeling doen. Omdat
hier zoveel vraag naar was hebben we besloten om
het verblijf, wanneer er geen stagiaires verblijven,
te verhuren voor een ezel-experience.

‘t Winkeltje

Een nieuwe, chique winkel vraagt ook om een 
nieuw assortiment!

Een volledige ezel-
experience!

B&D in de verhuur

Wat houdt zo’n ezel-experience in? In principe kun
je vrijdagavond aankomen en zondagmiddag weer
vertrekken. Je hebt dus de zaterdag en zondag ter
beschikking om te ezelen. Wandelen, borstelen,
knuffelen, helpen met alle werkzaamheden, wat je
maar wilt. Maar ook gewoon lekker zitten in het
(meestal) zonnetje, met alle geluiden van de ezels
op de achtergrond. Het is dus een beetje eigen
invulling en alles is mogelijk. Voor tarieven moet je
even contact opnemen: ezelshoeve@hotmail.com

Nu we een mooie winkel hebben, moet er ook een
mooi assortiment zijn. Daarom zijn wij onder meer
een samenwerking aangegaan met kunstenares
Marga Hendrickx en met de duurzame ezelmelkerij
de Bodyfarm in Griekenland. Hierdoor hebben wij
veel unieke ezelitems die nergens anders te
verkrijgen zijn. Met name de handcrèmes en
andere ezelmelkproducten vinden gretig aftrek,
omdat ze echt super goed zijn.

Marga Hendrickx maakt voor ons diverse zaken, van
wandornamenten, serviezen tot kleding. Alles met
haar unieke afbeeldingen. Uiteraard kun je ook nog
steeds terecht voor alle ezelknuffels, beeldjes,
sieraden en andere snuisterijen. In ‘t Winkeltje kunt
u uiteraard contant betalen, maar ook pinnen.



Steeds meer vrijwilligers vertellen hun verhaal op: www.ezelshoeve.nl

Gelijke geesten

100% vrijwilligersorganisatie

Ook de dagbeheerders en het bestuur, inclusief de
oprichters van de stichting, zijn allemaal
vrijwilligers. De stichting heeft tot op heden nog
niemand in dienst en daarmee zijn wij echt wel een
uitzondering in de wereld van goede doelen en
dierenwelzijn.
In 2022 waren er 79 vrijwilligers actief, hadden we
16 stagiaires en hebben 26 mensen hun taakstraf
bij de stichting gedaan.

Geen twee verhalen zijn hetzelfde. Waar in het
verleden vrijwilligers vaak gepensioneerden waren,
die nog een actieve bezigheid zochten, is het
tegenwoordig anders. Veel van onze nieuwe
vrijwilligers zoeken op de één of andere manier
terug aansluiting in het normale leven. Veel
mensen (ook jong volwassenen) missen de ‘sociale
contacten’ en ook dat vinden ze hier.

“Het is alsof je in een warm bad komt!”

We krijgen wel eens de opmerking dat er telkens
nieuwe gezichten zijn onder de vrijwilligers en dat
klopt ook. Gemiddeld meldt zich elke maand weer
iemand als vrijwilliger aan, maar het is niet zo dat
de ‘oude’ vrijwilligers niet meer komen. Er zijn nog
steeds vrijwilligers die hier al bijna zeventien jaar
lopen en nog geen plannen hebben om niet meer
te komen. Het dagelijks team bestaat uiteraard ook
uit stagiaires en taakgestraften en die gezichten
veranderen periodiek. Maar zoals gezegd breidt het
team van vrijwilligers zich steeds verder uit.

Naar de Efteling

Het is altijd fijn als je vanuit je ‘bedrijf’ iets terug
kunt doen naar alle vrijwilligers. Dit jaar werd dat
initiatief genomen door de Efteling. Wij kregen het
bericht dat wij, met alle vrijwilligers, welkom waren
op een speciale dag in de Efteling. Ze schrokken wel
even toen wij ruim vijftig kaarten aanvroegen voor
die dag. Maar Efteling: Bedankt voor dit supergave
initiatief en iedereen heeft het fantastisch
gevonden.



#LaVieEstBelle

Ezelshoeve in de (sociale) media

365 dagen #LaVieEstBelle
We hebben ons eerste jaar erop zitten met 365
dagen een bericht om 7h15 op Facebook, Twitter
en Instagram. Ook YouTube, maar die iets minder
frequent. 365x filmmateriaal verzamelen, 365x
muziek er bij zoeken, 365x het materiaal editen tot
een filmpje van 2 minuten. En 365x het bericht
plannen op de diverse kanalen.
Het best bekeken filmpje op Twitter was in 2022:
Het afscheid van Uriël op 31 maart.
We zijn nog steeds groeiend op Twitter en in de
laatste kwartaalmeting stonden we, wederom met
eervolle vermelding, op plaats 74 in de TOP 250.
Zou het komen omdat we alleen maar liefde
zenden? Halverwege het jaar kwam ineens de
onrust over het voortbestaan van Twitter. Een deel
van onze volgers stapten over naar Mastodon en
we hebben dat een paar weken geprobeerd.
Uiteindelijk besloten we daarmee te stoppen en op
Twitter actief te blijven.

Voorbereidingen 
op onze podcast!

Op Facebook deed een filmpje waarin Paultje zelf
het harkje ter … eh … bek genomen had om
schoon te maken het het allerbeste in 2022, een
bereik van meer dan 400.000 mensen. Met name
filmpjes van spelende ezels deden het goed. En
laten die dat nu elke dag doen

De Ezelshoeve gaat met zijn tijd mee en
momenteel is het de tijd van de podcasts. Niet
iedereen heeft er iets mee, maar desondanks
luisteren meer en meer mensen naar podcasts. Tijd
voor onze eigen podcast! In deze podcast vertellen
Jacqueline en Peter-Paul hun verhaal. Hoe de
stichting is ontstaan, hoe het werkt, het verhaal van
de Poitou’s, over Michaël en ga zo maar verder. Op
deze manier gaat het verhaal van de oprichters
nooit verloren, ook niet wanneer zij meer naar de
achtergrond zijn gegaan. Het enthousiasme, de
passie, de liefde voor ezels: je hoort alles terug in
de podcasts van de Ezelshoeve.

OVER WEEKEND GESPROKEN…🤔
Wist je dat ezels alle dagen van de week mesten?
😱 Niks geen weekend of vrije dagen! Het gevolg
is dat wij 7 dagen van de week geopend zijn voor
bezoekers (van 10 tot 16u) Iedereen mag dan
meehelpen “rondje strontje” te lopen😎 We zijn
de ezels alvast aan het trainen💪🏼
#werken #mestruimen #samenvoordieren

Ons YouTube kanaal had heel veel abonnees, met
name door één filmpje dat viraal gegaan was.
Echter sinds dit jaar proberen we alle filmpjes die
we op Facebook en Twitter zetten, ook op YouTube
te plaatsen. Zonder muziek weliswaar.



www.ezelshoeve.nl

2022: Het jaar van Michaël

Soms verrichten we wel wonderen!
Op maandagmiddag 10 januari 2022 kwam er een noodoproep binnen. De eigenaresse van Michaël
vertelde huilend dat haar ezel ernstig ziek was en zij er niet goed genoeg voor kon zorgen. De dierenarts
was al enkele malen geweest maar wist het verder ook niet meer. Ze vertelde dat hij een week daarvoor
niet meer kon eten en het schuim op zijn bek had staan. De dierenarts vond een stekelige bramentak van
15 cm helemaal achter in zijn keel en die kon er gelukkig uitgetrokken worden. Echter een paar dagen later
vond men Michaël volledig uitgeput in de sloot die aan zijn weilandje lag. Zijn benen waren diep in de
modder vastgezogen en twee mannen hebben hem met heel veel moeite uit de sloot kunnen halen.
Michaël kon echter niet meer zelfstandig opstaan of lopen en na enkele dagen werden wij dus gebeld.

“Jullie kunnen niet elke keer wonderen 
verrichten!”

Michaël kwam als een hoopje ellende binnen,
gedragen op een zeil. Hij kon niet (op)staan of
lopen, was zwaar vermagerd en zag eruit alsof hij
de hoop had opgegeven. Maar eigenlijk op de
eerste avond (dinsdag 11/01) dat hij hier in het
stro lag, kwam zijn kop al omhoog. Hij zag weer
licht aan het einde van de tunnel. Vanaf die avond
heeft hij elke dag gevochten. De wil was er weer!

Woensdag hebben wij hem helemaal verzorgd,
gewassen en gevoed en hij heeft lekker in het stro
liggen rusten. Donderdag zijn we hem in de banden
gaan hangen: op een zeil droegen we hem de stal
in, hingen hem in de banden en zijn begonnen met
de therapie (een uurtje). Dit was erg vermoeiend
voor hem en we hebben hem weer op een zeil
terug gedragen naar zijn plekje in het stro.



Lees meer over Michaël op: www.ezelshoeve.nl of volg ons op Facebook

Als de wil maar sterk genoeg is!
2022: het jaar van Michaël

Vanaf dat moment zijn we de lange weg van zijn
herstel in gegaan. Michaël gaf vanaf die eerste
avond aan dat hij WILDE. Hij wilde vooruit en vanaf
die eerste avond is hij daadwerkelijk ook elke dag
vooruit gegaan. Elke dag fysiotherapie, elke dag
oefeningen, maar ook elke dag rusten en uiteraard
goed eten. Om de paar dagen was er wel een
nieuw hoogtepunt in zijn herstel. Bijvoorbeeld:
woensdag 19/01 na zijn vier uur therapie in de
banden, bleef hij ineens staan, toen we de banden
lieten zakken. Voorzichtig hebben we hem naar
buiten begeleid en daar is hij een uurtje blijven
staan, voor hij weer ineen zakte.
Naarmate hij sterker werd en langer kon blijven
staan, werden de doorligwonden een steeds groter
probleem. We hadden steeds minder tijd nodig
voor de mechaniek van Michaël, maar steeds meer
tijd voor de verzorging van zijn wonden. En hij liet
het allemaal toe, tot een bepaald punt.
Zijn linker heupgewricht werkte ook niet zoals het
hoorde, maar daar zou hij mee kunnen leven. Eén
ding was duidelijk: Michaël zou het overleven.

Dat iedereen Michaël onderschatte blijkt wel. Michaël is nu, een jaar na dato, volledig hersteld. Hij is zelfs
één van onze grootste ezels, iets wat niet opgevallen was toen hij als miezertje hier binnenkwam. Hij heeft
nog steeds zijn knorretje en Alberto is nog steeds zijn beste maat. Maar wat een wonder van herstel is dit!
Michaël en alle vrijwilligers: we zijn trots op jullie!



Wilt u meer weten over de Poitou’s? Kijk op www.ezelshoeve.nl

16 augustus 2021 kwam Uriël hier binnen en er is
nog nooit een ezel geweest die zo snel onze harten
en de harten van al onze volgers heeft veroverd.
Het was onze eerste Poitou en wisten wij veel dat
dit voor ons een nieuwe richting zou betekenen.
Want als je eenmaal de verbinding met een Poitou
bent aangegaan, dan kun je niet meer terug.
31-03-2022 vertrok Uriël op haar laatste reis en
ook dit heeft een enorme impact op ons en onze
volgers gehad. Maar één ding wisten we zeker: als
er Poitou’s zijn die hulp nodig hebben, dan zijn ze
hier welkom. Dit hebben we heel sterk het
Universum in gestuurd, want 3 maanden later …

Het begon allemaal met Uriël
Poitou’s in de opvang

“Het terugfokprogramma heeft de Poitou’s 
al teruggebracht van vijftig naar 2000 
hengsten wereldwijd. Dit is veel te weinig!”

Om een lang verhaal kort te maken: 3 maanden
later was daar bad-boy Quincet. Een Poitou hengst
van het terugfokprogramma, die niet meer
presteerde zoals hij moest doen en maanziekte
had. Nu hebben wij een fantastisch gezinnetje van
twee klasse A Poitou’s en heel misschien ooit zelfs
een uitbreiding …

En daar was Diva
Eind juni werden wij gebeld: wederom een Poitou
merrie die verzwakt was en niet zelf kon opstaan.
Of wij wilden helpen. NATUURLIJK. Diva heeft CPL
aan haar rechter achterbeen en kan dus niet zelf
opstaan. Maar is pas 9 jaar oud, dus heeft nog een
heel leven voor haar. Uiteraard heeft P-P haar
opgehaald in Frankfurt en ze deed het meteen
goed in de kudde. Ze vond al die andere ezels wat
spannend en had geen idee dat zij zo groot was. Tot
ze zichzelf in de winkelruit zag. Ineens zag ze een
andere Poitou en ze was op slag hengstig.



Lotje

#LaVieEstDure wanneer een ezel sterft

Afscheid valt altijd zwaar
Dit jaar hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van vier ezels.

In memoriam

Harold

Uriël

R
af
aë
l

Alle ezels die hier komen te overlijden worden gecremeerd. Hiervoor werken wij samen met Dieren-
crematorium Het Hoeksche Hof in Numansdorp. De as wordt naderhand samen met een plukje van zijn of
haar staart bewaard op de Ezelshoeve in een ‘met de hand gemaakt en versierd kistje’. Oftewel, ze komen
altijd weer terug. Uiteraard kost dit extra, maar wij vinden het ongelofelijk veel respectvoller dan de
gebruikelijke kadaverafvoer. En alle overleden ezels (illegaal) begraven in onze eigen weide is ook geen
optie. We hebben dit sinds onze eerst overleden ezel (SiSi) zo gedaan en dit zullen dit zo blijven doen



Vrijwilligen? Een dagje meedraaien? Meld je aan op www.ezelshoeve.nl

Elke dag is het weer anders
Het is teveel om te vermelden

Je zou toch zeggen dat de dagelijkse werking een
routine geworden is, na al die jaren. Dat is het
uiteraard ook wel, maar houdt er rekening mee
dat:
• De vaste kudde maar uit 14 ezels bestaat.
• Er in dit jaar 22 nieuwe ezels zijn

binnengekomen.
• Er ook weer 18 ezels zijn doorgeplaatst.
• Er elke dag bezoekers komen voor een

rondleiding en om te knuffelen met de ezels.
• Er 91 wandelingen zijn gedaan met ongeveer

210 personen.

Daarbij komt dat we er voortdurend nieuwe
vrijwilligers bij krijgen, steeds meer bezoekers een
dagje willen meedraaien en steeds meer
taakgestraften hun tijd nuttig willen inzetten, door
ons te helpen. Dus, ondanks dat de
werkzaamheden hetzelfde lijken, is elke dag op de
Ezelshoeve anders. En gelukkig maar.
Wil je ook komen wandelen? Kijk dan even op de
website voor de voorwaarden en maak een
afspraak via ezelshoeve@hotmail.com. De kosten
van een wandeling zijn € 45 per ezel, per dagdeel.
En … het is altijd goed wandelweer, hier in Baarle.

Robin lag dood te gaan!

Robin was 30 kg en Paultje 16 
kg afgevallen in een jaar tijd

Na een week hebben we voorzichtig de draagzak
laten zakken, met een draagband als veiligheid.
Robin bleef staan en wankelend liep hij met ons
mee naar buiten. Op het moment dat hij de wei in
wankelde, balkte hij luid als wilde hij roepen: “Ik
ben er weer!” Zijn herstel heeft ook wel een half
jaar geduurd en zijn maat Paultje en hij bleven
onafscheidelijk in de kudde. Robin en Paultje zijn nu
gelukkig weer helemaal gezond (Robin foto links)

Omdat het Pasen was en er geen dierenarts
beschikbaar was, werden wij gebeld. Gelukkig
maar, want anders had Robin nu niet meer geleefd.
Totaal verzwakt en ondervoed lag Robin in het vuil,
kon niet meer staan of lopen en we moesten hem
op een zeil naar de ambulance dragen.

We zijn direct via de kliniek gereden waar ze een
infuus hebben aangebracht en door naar de
Ezelshoeve waar wij de verzorging op ons genomen
hebben. We hebben Robin meteen in de draagzak
gehangen en zijn de volgende dag al voorzichtig
begonnen met oefeningen. En eten, eten, eten.

mailto:ezelshoeve@hotmail.com


Wilt u weten hoe u een steentje kunt bijdragen? Kijk op www.ezelshoeve.nl

Dit gebruikt men als een grapje, maar met een kern van waarheid. Het werk dat de stichting doet en alle
kosten die dat met zich mee brengt zijn natuurlijk niet gering. Maar aangezien wij totaal geen subsidies of
andere structurele steun ontvangen, moeten we elke euro zelf verdienen. En dit doen we voornamelijk met
onze adoptiecampagne. Met bedragen van €5 (deeladoptie) of €40 (geheeladoptie) per maand zorgt u
ervoor dat de stichting haar werk kan doen. Nu, maar ook in de toekomst.

Wie het kleine niet eert …
Het jaar in getallen

Wat doen wij met uw donatie?
In 2022 is er € 20.135 naar medische kosten gegaan
en dit zijn voornamelijk dierenartskosten, de
mobiele röngenwagen en de fysiotherapeut (de
laatste 2 voor Michaël).
Tevens is ruim € 5.000 naar de algemene werking
gegaan, waaronder tandarts en hoefsmid vallen.
Ook dekens voor de oudjes en dergelijken vallen
hieronder.
€ 15.000 ging naar voeding. Hooi en stro zijn
uiteraard dagelijkse kosten, maar alle verschillende
vormen van muesli en slobber tellen ook op.

Van dit geld betaalden wij bijvoorbeeld:

• 38 dierenartsbezoeken
• 120 ezels bekappen
• 62 ezels naar de tandarts
• Fysiotherapie
• Röntgenwagen
• CPL therapie voor de Poitou’s
• Wekelijks een baal hooi
• Maandelijks een vrachtwagen stro
• Pallets vol met zakken voer
• Pallets met balen zaagsel
• Pallets met vlas
• Zakken wortelen
• Medicijnen, pijnstillers en wat al niet meer
• Kruiden
• Pyjamabroeken en beenwarmers
• Vliegenmaskers
• Etc, etc, etc.

Dit jaar hebben wij steun gekregen van allereerst
stichting DierenLot, middels de donatie-
verdubbelaar en de bijdragen in onder andere de
verhoogde brandstofkosten. Stg Bouwstenen voor
Dierenwelzijn heeft bijgedragen aan de inrichting

van het stageverblijf. Verder heeft het Jopiefonds
nog bijgedragen in de hoge kosten van de
asbestverwijdering, ABRI voor dieren en het
Waardig Dier hebben bijgedragen in de medische
kosten en Zooplus heeft een extra donatie gedaan.

“Worden jullie dan helemaal niet 
geholpen?”



Adopteer een ezel!
Wilt u ons helpen? 

Stichting de Ezelshoeve
Goorweg 3, 5111CR
Baarle-Nassau
T: +31 627 136 736
ezelshoeve@hotmail.com
KvK: 18077520 - RSIN: 8147.84.847
IBAN: NL88 RABO 0105 5492 15 - BIC: RABONL2U

Natuurlijk kunt u ook een periodieke donatie doen
of ons opnemen in uw testament. Maar wij willen
niet dat u dood gaat. Wij willen dat u bij leven komt
genieten van wat de ezels u kunnen brengen.
Mocht u ons toch opnemen in uw testament, dan
zorgt dat ervoor dat wij dit werk ook in de
toekomst kunnen blijven doen.

Je kunt kiezen voor een deeladoptie of een geheeladoptie. De bijdrage voor
deeladoptie is €60,00 per jaar of €5 per maand en de bijdrage voor de
geheeladoptie is €475,00 per jaar of €40 per maand. Dit laatste bedrag is het
gemiddelde bedrag dat een gezonde ezel per jaar kost (aan voeding, medicatie,
hoefverzorging, gebitsverzorging, ...). Veel van onze ezels kosten meer per jaar,
vanwege ouderdomsproblemen, chronische ziektes, tandproblemen of
gevolgen van zware verwaarlozing.

Alles bij de Ezelshoeve draait om liefde. Liefde voor
de ezels, voor het meest fantastische en tegelijk
nederige dier op aarde. Onze boodschap is telkens
dezelfde: la vie est belle. Het leven is mooi.
Wanneer je achter onze boodschap staat en ons
wilt steunen, dan kun je dit het beste doen door
een ezel te adopteren. Elke ezel heeft beschermers
nodig, mensen die langskomen om speciale
aandacht te geven aan hun adoptieezeltje.

Uiteraard komt het geld ten goede aan alle ezels en
aan de werking van de Ezelshoeve. Wanneer uw
ezeltje komt te overlijden of doorgeplaatst wordt
naar een nieuw liefdevol ezeladres, dan krijgt u
hiervan bericht en zal uw adoptie overgezet
worden op een andere ezel, die het hard nodig
heeft.

Alsjeblieft?

Wilt u een steentje bijdragen? Het kan via www.ezelshoeve.nl
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